
Kleurenlied 
(Met akkoorden voor ukelele) 
 
 

 

  D        G     D 

Een wortel is oranje, een kersje dat is rood, 
 

    G   D        A         D 
het gras is net zo groen als alle kikkers in de sloot. 
 

Een zonnebloem moet geel zijn, de sneeuw is altijd wit,  
en ik krijg roze billen als ik in mijn badje zit. 

Een keuteltje moet bruin zijn, de lucht is meestal blauw,  
en ik geef rode rozen als ik heel veel van je hou! 
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